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Terugblik over het jaar 2019.

Het jaar 2019 is weer goed afgelopen met veel mooie herinneringen. Allebei in goede gezondheid
We hebben veel genoten van onze kajakken en we hopen dat we dit nog vele jaren kunnen blijven doen.

Ook dit jaar waren we 3 weken op Guadeloupe om de deense winter te ontgaan, maar het werd pas echt winter
in maart, toen we alweer terug waren.



Karneval met kinderen en steelband



Zo simpel kan jeg en BBQ maken op een klein onbewoond eiland



Alle mejsjes samen in het zomerhuisje van Claus en Mathilde



Zomervakantie in Frankrijk,
eerst in Rouen, Saint Malo en Saumur

Kathedraal in Rouen



Oesterkweek in Cancale en hier eet Hanne haar eerste oester

Lekker



Bed/Breakfast in Saumur



Familie reünie op Château de Chazelles



Mooie stoere wandeltocht, samen met Hansje



Elke dag weer samen lekker eten.



Daarna nog en paar dagen in Blois

Erasmus



Zomer kajakkamp in Zweden
Eerst med 400 deense kajakken in Uddevalla en daarna samen naar Medivi op bezoek bij Lilian en Klaus





In Augustus, roeiden we naar deze shelter bij Frederiksværk voor een overnachting.



Najaar kajakkamp in Silkeborg



Mist in de
morgen, maar
‘s middags 
volop zon



Op weg naar de top van Himmelbjerg, de hoogste berg in Denmarken



In oktober nog een weekje naar Korsika



L’Île Rousse



L’Île Rousse, nu ook rookvrij op het strand



Martha begon dit jaar met zwemles
sammen met Hanne

Sophia verdwijnt in de Kapla toren.
Nu altijd met haar padvinder sjaaltje



Carla, 11 jaar, speelt ook nog met Kapla



Caroline werd 10 in Januari



Gezellige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar,

Hanne en Rob


