
Gelukkig Nieuwjaar

Hanne en 
Rob



2024 begon met vorst en sneeuw



De dåbsdag voor nieuwe leden in onze winterbadeklub  in januari. 
Wij moeten tot 2025 wachten……



De doopslunch is in mooi oud stationsgebouw in Vedbæk. 
Dit jaar zagen we daar de kroning van onze nieuwe koning Frederik X



Ook dit jaar waren we op Guadeloupe



Tuin uitzicht van ons appartement



Mooie gevel in Port Louis



Scholieren krijgen hier zwemles in de zee



Begraafplaats met uitzicht op zee, soms primitief, soms een mausoleum



Wandelen met Sally en Martha.



Konfirmation van Caroline med een
lunch in het Karen Blixen museum



Claus, Christian, Hanne en Carla
Caroline



Mooi uitzicht van onze roeiklub



Maar hier konden we niet verder komen,
omgewaaide boom in het water



Trotse moeder met haar kroost op de rug



Trudy en Hugo op vacantie in Hillerød
Op de achtergrond, kasteel Frederiksborg.



Midzomer in Hornbæk



Ons zomerkamp in Zweden. Hier met 47 
kajakken in de sluis in Dalsland Kanal bij 
Håverud.

Tegen de avond was het hier heel stil



Carla had 2 nichtjes uit Jytland te logeren.



Om in het bestuur van de winterbade klub te kunnen komen, 
moet je wel eerst gedoopt worden. Een doop, speciaal voor mij.



In september nog een keer naar het 
prachtige Zweden

Zomerhuis van Ingrid Bergman



Strömstad, bij de Zweeds/Noorse grens



GELUKKIG NIEUWJAAR

Je leeft 
maar één 
keer, kind
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